
 

 

Evangelie van vandaag : Johannes 15:1-9 

Vlak voor zijn dood vertelt Jezus dit verhaal over de druiven en de ranken 

aan zijn leerlingen; Jezus wil zijn leerlingen nog een keer duidelijk maken 

dat zij Hem moeten vertrouwen en dat ze niet moeten denken dat Hij straks 

echt weg is.  

Jezus zet een sterk beeld neer. De leerlingen, en ook wij, worden vergeleken 

met ranken die goede vruchten voort kunnen brengen. Wij krijgen de 

opdracht meer te doen dan alleen maar luisteren (het voedsel tot je nemen) 

namelijk om het goede te blijven doen (vruchten voort te brengen).                                                                                                       

Duidelijk is dat we alleen kunnen groeien in geloof als wij, net als de 

ranken, verbonden blijven met de stam, met Jezus. Wij zijn natuurlijk niet 

letterlijk ranken die vastzitten aan een stam. Maar wij kunnen wel dicht bij 

God blijven door te luisteren naar zijn woorden, zodat we gevoed worden 

met zijn liefde. En met die liefde en die boodschap in ons hart kunnen wij 

groeien. Wij worden sterk en hebben we de kracht om op Hem te lijken in 

ons leven. Als we dat laten zien, dan tonen we de vruchten van ons geloof. 

Zoals Jezus verbonden was met de Vader, zo zouden ook wij verbonden 

moeten zijn met Jezus. 



 

Tijd voor een liedje: 

https://www.youtube.com/watch?v=CwjsY78Qvyk 

Ik ben de wijnstok, 

mijn Vader de wijngaardenier. 

Gij zijt de ranken, 

dus blijft in mij, ik blijf in u, 

dan vindt Hij vruchten hier. 

Zingt voor de Vader de wijngaardenier; 

dus blijft in mij, ik blijf in u, 

dan vindt Hij vruchten hier. 

Ranken onvruchtbaar 

die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 

zij moeten branden. 

Dus blijft in mij, ik blijf in u, 

‘t is waarheid wat ik zeg. 

Zingt voor de Zoon, 

want zijn woord is uw weg, 

dus blijft in mij, ik blijf in u, 

‘t is waarheid wat ik zeg. 

Laat dan mijn woorden 

uw waarheid en uw leven zijn; 

blijft in mijn liefde, 

zoals ik in de Vader blijf; 

Gij zult vol vreugde zijn. 

Bidt om de geest, om het brood en de wijn, 

en al wat gij de Vader vraagt, 

zal u gegeven zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=CwjsY78Qvyk


  

            

 

Knutselen (kleine kinderen) 

Stempel een druiventros 

Benodigdheden  

• wc-rolletje of kurken 

• verf in mooie druivenkleuren (paars, mengen van rood en blauw) 

• Kwast 

• Vel A4-papier  

• Groene stift of verf 

• Een plastic bord om de verf te mengen 

Giet wat paarse verf op een bord. 

Spreid de verf uit het tot een dun laagje, want de verf wordt gebruikt als 

een stempelkussen. 

Doop het uiteinde van het wc-rolletje in de verf en ‘stempel’ op het papier. 

Stempel in een soort driehoek, zodat er een tros druiven ontstaat. 

Verf met een kwast een steeltje en bladeren bovenop de tros druiven. 

Als alternatief kan er ook met een kurk gestempeld worden. Dan zijn de 

druiven direct gekleurd. 

 



 

Knutselen (grote kinderen) 

Maak een vriendschap-armbandje 

Benodigdheden 

• Gekleurde draadjes (bv. borduurgaren) 

• schaar  

• Schrijfplankje met klem of plank met plakband  

 

Knip 4 draden van 80 cm en maak ze aan elkaar vast met een knoop. Bevestig ze 

op een schrijfplank met klem of plak ze goed vast aan de plank met plakband. 

Leg de draden mooi naast mekaar.  

Belangrijk: knoop steeds van links naar rechts en maak altijd twee knopen.  

 

Begin met de draad die uiterst links ligt, knoop die tweemaal aan de draad die er 

rechts van ligt. Knoop daarna tweemaal de vroeger uiterst linkse draad met het 

volgende draad en knoop daarna tweemaal knopen met de laatste draad. Nu ligt 

het begindraad rechts. Neem de draad die nu uiterst links ligt. Knoop die 

tweemaal met draad rechts ervan, daarna tweemaal met de draad rechts, en dan 

weer tweemaal met de laatste draad. Herhaal dit tot je bandje lang genoeg is. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CHeWPmAlAD0&feature=player 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CHeWPmAlAD0&feature=player


 

Bronnen: 

https://www.bijbelin1000seconden.be 

https://www.kinderwoorddienst.nl 

  

 

 

 

                    

Laten we bidden: 

 

Lieve Jezus, Jij bent de wijnstok.  

God, onze Vader, is de wijnbouwer.  

Ik ben de rank. Ik wil met Jou verbonden blijven.  

Jij houdt van mij en ik houd van Jou.  

Jij .................. en ik ........................... 

https://www.bijbelin1000seconden.be/
https://www.kinderwoorddienst.nl/

